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Voorwoo

Beste bewoner en familie,

Eind februari is wat hinken op twee gedachten. Enerzijds konden
we de lente al voelen op bepaalde dagen — ook al leken andere
dagen meer herfst — en toch ook zijn we voorzichtig want koning
winter is nog niet helemaal uit het zicht verdwenen.

Code oranje “kleurt” op vandaag nog de maatschappij door de
griepepidemie maar we verlangen naar opnieuw een ruime
vrijheid zonder gevaar van besmetting.

Dat dubbel gevoel bekruipt zo diverse situaties denk ik in onze
maatschappij. De nakende verkiezingen in Amerika maar ook in
ons eigen land. Welke richting kan het uitgaan? Sympathie voor
de meeste eisen van de landbouw en daarnaast de gevolgen voor
andere sectoren. Collega’s die kiezen voor leegstand, anderen
voor de inzet van freelancers.

Belangrijk is denk ik dat we vasthouden aan visie. Waar willen we
op termijn naar toe? Wat vinden we belangrijk en willen we voor
“strijden™? Welke waarden in verband met ouderenzorg willen we
staande houden ondanks de verschillende doemberichten?

Standvastigheid in visie en waarden zal helpen om het goede te
blijven doen voor iedereen die op ons beroep doet. Dit is ook de
kracht van onze werking.

Samen met vrijwilligers zorgden veel medewerkers voor goede
zorg en een woonsfeer waar iedereen zich thuis kan voelen, ook
in deze moeilijke omstandigheden van veel zieken. De
fotoreportages en verslagen in dit facteurke getuigen opnieuw
van die bruisende energie en goesting bij velen.

Ook dat is een positieve keuze in tijden waar we bij de pakken
kunnen gaan zitten en hopen dat het ooit opnieuw verandert. Zo
maken we zelf met z'n allen goeie zorg en dat telt.

Geniet van deze editie van dit facteurke!
Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur



Naar de psycholoog? Niet zo'n gek idee!

Voel je je niet goed in je vel? Voel je je moedeloos, bezorgd, prikkelbaar,
angstig, verdrietig of eenzaam? Blijf niet met deze gevoelens zitten.
Draag zorg voor je mentale gezondheid en spreek erover met de
eerstelijnspsycholoog, Inia Delanote.

Wie is Inia?

Vanaf januar 24 komt Inia elke donderdag langs in
ons huis. Ze is een gediplomeerd psycholoog en reeds
negen jaar actief in het werkveld. Als zelfstandige
eerstelijnspsycholoog wil ze de stap naar hulp
toegankelijker maken. Ze richt zich vooral tot ouderen
en mantelzorgers.

Wie kan gebruik maken van deze dienst?

ledereen die nood heeft aan psychologische hulp uit ons woonzorgecentrum
of de buurt kan bij haar terecht. Je kan haar ontmoeten in het
woonzorgcentrum op afspraak. le hoeft geen doktersvoorschrift.

Wat kost een gesprek?

Het eerste gesprek is gratis. Elk gesprek duurt maximaal 45 minuten. Je
betaalt een vast bedrag van 11 eurc per gesprek. Wie verhoogde
tegemoetkoming geniet, betaalt het vaste tarief van 4 eurc per gesprek.

Hoe maak ik een afspraak?

Een gesprek kan enkel volgens afspraak. Geef gerust een seintje aan je
hoofdverpleegkundige om een afspraak in te plannen. Zij/hi] houdt je
verder op de hoogte.
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Update vanuit het woonleefteam

Vanuit het woonleefteam hechten we veel belang aan huiselijkheid en
een nieuwe thuis creeren voor elke bewoner. Een nieuwe thuis waar het
goed is om te wonen, op elk z'n ritme, op maat van elk z'n verhaal.

Misschien zag je dat bepaalde ruimtes werden herschikt?

De cafetaria kreag
nieuwe gezellige
zithoeken en aan
kinderhoekje.

Op de kringen vind je dan gezellige
themahoeken en huiselijke livings.
Dit jaar nemen we de
gemeenschappelijke badkamers
onder handen om dit huiselijker en
aangenamer te maken.

In de Regenboog vind
|e verschillende
themahoeken waar
rust, creativiteit en
muziek volledig tot zijn
recht kunnen komen,

Benieuwd hoe je dit ervaart als bewoner, familie of mantelzorger.
Geef gerust je feedback door aan de medewerkers.



"WVie had dit ooit durven dromen? De
drie zussen samen in Vrizicht? Het Stil
Genoegen werd plots ‘overspoeld’
door de ‘Puidjes’l” (lacht), vertelt Agnes
fier. “We zijn geboren en getogen
Elverdingenaars. We groeiden er opin
sen gezin van 7 kinderen, 5 meisjes en
2 jongens. Ons vader Achiel Depuydt
en moeder Elisa woonden op een
boerderij in de Steenstraat.”, vertelt
Godelieve,

"Ondertussen zijn we de drie
overgeblevenan van het gezin. Ik ben
de cudste, nummer 4 op rij.", vertelt
Agnes. "Raad eans mijn leeftijd? |k ben
28 jaar! Dat zou je niet zeggen he?
Maria is een jaar jonger en ‘Lievetje’ is
ons kakkermnest! ... Zij is 20. (lacht)”
"Het was een leuke bedoening op het
erf. We zorgden goed voor elkaar en
hielpen in de 'menage’. Erwas altijd
werk te doen. Je moet weten in die tijd
hadden we geen wateraansluiting,
noch elektriciteit zoals nu. Alles ging
met de hand. Tot de koeien melken
toel”, vertelt Agnes.

“Ja, ik herinner me nog dat we ons
Lievetje in haar wiegje vaak in slaap
gewiegd hebben.”, vertelt Maria.

"We gingen allen onze eigen weg.
Agnes ging wonen in Eeninge. Ze was
landbouwster en kwam later naar
Elverdinge terug. Maria bleef in
Elverdinge en was tuinbouwster. lkzelf
was landbouwster in Sint-Rijkers-
Alveringem.”, vertelt Godelieve,

“Toen mijn man gestorven was woonde
ik nog 7 jaar alleen maar koos in 2013
om in een assistentiewoning te komen
wonen. Sinds het voorjaar van 2021
verhuisde ik naar het
woonzorgcentrum. Op het 2de verdiep
van het Stil Genoegen.”, vertelt Maria,
“Toen was het mijn beurt, ik kwam in
het najaar van 2021 wonen in Home
Vrijzicht. Ondertussen woon ik er 2 jaar
met zicht op het dorp en de kerk van
Elverdinge.”, vertelt Agnes. “Een
verdiep hoger dan mijn zus Maria. Half
novermnber "23 kwam ons "Lievetje’ in
kortverblijff. Zo werden de Puidjes’
verenigd! We komen 2o goed ovareen
en genieten van elk moment samen!”,
"Half december vertrok ik terug naar
huis. We zien wel wat de toekomst
brengt. Maar mocht de dag er ooit
komen dat het niet meer lukt, geen
twijfel, ik kom terug!”, drukt Godelieve
haar zussen op het hart.




"Zie je die foto daar? Dat is de boerderi]
waar ik geboren ben en 60 jaar bleef
wonen! In de schaduw van Dranouter
groeide ik op. We hadden er 10 hectare
land en hielden er kogien en varkens

MNa de dood van mijn cuders blaef ik er
15 jaar alleen verder 'boeren’. Ja, zoals
een echte West-Viaming. Ik ben inde
boerenstiel opgegroeid en bleef steeds
maar voortdoen (lacht). Tot mijn 60ste
verjaardag, toen basliste ik om te
stoppen met werken. Toen verkocht ik
de boerderij en ging ik in het centrum
van Dranouter wonen,

Mijn lange leven, wel, dat is kaarten en
petanque. |k had maar liefst 7 plaatsen
waar ik geregeld langs kwam! Ik hou
van wat competitie en spel in leuk
gezelschap!

Begin augustus 2023 kwam ik terecht
in Home Vrijzicht. Thuis was ik gevallen
en had een heupfractuur. Na mijn
ziekenhuisopname van & weken kon ik
onmogelijk nog naar huis. Mijn
revalidatie en mijn plek was hier in
Elverdinge.

Ik heb meteen de klik kunnen maken.
Als het niet meer gaat, kijk je uit naar
een oplossing. Toen ik hier aankwam,
viel een last van mijn schouders. |k
voelde me meteen thuis. Er wordt goed
voor me gezorgd, heb niks tekort.

Beetje bij beetje leerde ik nieuwe
mensen kennen. En ik kon mijn passie
voor kaarten en petanque terug
ophalen!

Wekelijks ben ik van de partij! Tussen
ons gezegd en gezwegen... voor mij
mag het gerust elke dag georganiseerd
worden (lacht). Ik kan er niet genoeg
van krnjgen!

Wat kan ik nog meer verlangen? lk heb
een gezellige en nette kamer. Als ik
daar goesting in heb, kan ik gezelschap
opzoeken in de living, in de cafetaria of
tipdens een activiteit/uitstap.

Bovendien een pluim voor de keuken,
hat eten is perfect! lk ben content.”

loris Homey, bewoner



Jarige bewoners assistentiewoningen

13 maart - Lieve Feryn - 92 jaar
18 maart - Freddy Deprince - 79 jaar

Jarige bewoners

01 maart - Jeanine Becqouye - 87 jaar

07 maart - Agnes Allewaert - 93 jaar

09 maart - Alma De Wolf - 92 jaar

12 maart - Maria Carpentier - 85 jaar

14 maart - Godeleine Cadet - 90 jaar

16 maart - Andre Vandenbroucke - 87 jaar
17 maart - Arlette Gadeyne - 67 jaar

20 maart - Lucienne Allaeys - 83 jaar

27 maart - Willem Roelens - 83 jaar

29 maart - Aime Van Oost - 89 jaar

Jarige medewerkers

03 maart - Els Noyelle

04 maart - Nadine Coppein

06 maart - Joyce Lermyte

08 maart - Hasana Pushimi

08 maart - Agnita Bertier

11 maart - Joke Decrock

16 maart - Mieke Beddeleem
19 maart - Martien Deman

26 maart - Catherine Versaevel
31 maart - Marina Debruyne
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Jarige bewoners assistentiewoningen

14 april - Jeanine Legrou - 82 jaar
23 april - Oswald Defever - 75 jaar

Jarige bewoners

04 april - Maria Vanbesien - 84 jaar

04 april - Madeleine De Coene - 90 jaar
09 april - Gerard Desmet - 94 jaar

12 april - Elie De Wulf - 87 jaar

16 april - Alice Barroo - 88 jaar

16 april - Lucienne Derycke - 93 jaar

22 april - Maria Dubois - 93 jaar

24 april - Paul Vandekerkhove - 90 jaar
24 april - Willy Gisquiere - 91 jaar

25 april - Marcel Turck - 89 jaar

27 april - Agnes Candaele - 90 jaar

30 apriI - Alain Santini - 72 jaar _Iarige medewerkers
30 april - Francine Verkruysse - 81jaar

O1 april - Eveline Louf

02 april - Els Mollet

02 april - Mieke Notebaert

03 april - Shaheen Uddin

05 april - Liesbet Sticker

11 april - Caroline Delcroix

13 april - Marie-Claire De Cleer
14 april - Wendy Blanckaert

19 april - Mieke Bekaert

21 april - Valerie Devos

21 april - Els Lobelle

22 april - Diana Van Wesemael
22 april - Ann Derycke



Familien"

Omdat we één grote familie vormen,
geven we je in deze rubriek graag wat familienieuws van personeel.

Verpleegkundige Carine ging eind januari met pensioen.

We lieten haar niet vertrekken zonder haar laatste wens te
vervullen! We brachten alle bewoners en collega's van haar
kring samen voor een gezellige namiddag met dessert en
muziek. Als verrassing nodigde het team haar uit voor een
persoonlijk lied. Op de tonen van 'Carine, Carine, Carine' werd
ze in de bloemetjes gezet. Er volgde nog een officieel moment
met directie en alle collega's om haar uit te zwaaien.
Herinneringen werden opgehaald en nieuwe werden gemaakt.

Bedankt voor de fijne samenwerking en momenten,
geniet van je pensioen!

Mocht je in de buurt zijn, steeds welkom voor een bezoek.




Familien"

voor de eerste keer oma en niet van één maar
van twee prachtige kleinkinderen. Proficiat

"' aan onze fiere (groot)ouders met hun

&4 prachtige (klein)zoon "Cyriel" en (klein)dochter
Wials "Colette"!

Hilde Vanpeteghem (zorg) werd op 9 februari
voor de tweede keer oma. Proficiat aan onze fiere
(groot)ouders met hun prachtige

(klein)zoon "Siebe"!

Mevrouw Nora Logie, echtgenote van de heer Henri Beddeleem, geboren te
Elverdinge op 25 oktober 1935 en overleden op 27 januari. Nora is de mama van
Mieke Beddeleem (interieurdienst).

Mevrouw Huguette Pieters, echtgenote van de heer d'’Auguste Lemenu, geboren
te Comines op 08 juni 1931 en overleden op 18 januari. Huguette is de
schoonmama van Marleen Platteau (kringbegeleidster).
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Traditie aan de start van het nieuwe jaar

Ken je deze personages nog? De 3 koningen, M., B..en C.. *

Za kwamen uit het Dostan tot in Elverdinge en trakteerden elke bewoner op
een bezoekje. Gezellig op kamer ofwel in de cafetaria. Bovendien kreeg elk
wat lekkers, heerlijke appelbeignets ter plaatse klaargemaakt door de
vrijwilligersgroep. Dankjewel voor alle hulp!

12
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Klinken op

Samen vieren
Bij het begin van elk nieuw jaar brengen we traditiegetrouw mensen samen

om te klinken en vooruit te blikken op 2024,

Vrijwilligers en medewerkers: "Op een mooi 2024 met nleuwe uitdagingen
en projecten. Een jaar waarin we blijven gaan voor wat echt telt!”

Medewerkers-op-rust

Zoals elk jaar nodigden we alle medewerkers-op-rust uit op een gezellig
samenzijn met maaltijd. Verhalen van vroeger werden opgerakeld
Wat gaat de tijd snel...

Buren te gast

Wegens het grool succes en enthousiasme van de allereerste editie werd dit
opnieuw herhaald. Het was opnieuw een warm weerzien,




. A
Themaweek ‘week van de mondzorg" '

Gezond begint in je mond

We blikken graag terug op onze 'week van de mondzorg'.

Van kring tot kring trokken we om de bewoners te sensibiliseren rond dit
thema aan de hand van allerle| attractieve spelen. Dit kadert in ons
mondzorgproject in huis. Met dit project proberen we preventie en de
dagelijkse mondzorg tot reguliere zorg te integreren. Mondhygiéne is heel
belangrijk. Onze zorg in als zijn aspecten.

Wens je meer info, neem gerust contact op met
onze logopediste Danica of @en van de leden van
het mondzorgteam. "Gezond begint in je mond!’

14



Bibliotheekuitleenpost in huis

Startschot bibliotheekuitleenpost in huis

Stad leper, de vrije basisschool Elverdinge en ons woonzorgcentrum vonden
elkaar in een nieuwe samenwerking., De uitleenpost van de stadsbibliotheek
krijgt vanaf '24 anderdak in ons huis

La krijgen bewoners aen mool extra aanbod aan leesmatenaal. Bovendien

wordt het een plek van ontmoeting. Zowel de schoolkinderen als alle
Elverdingnaars zijn welkom.

Half januar gaven we het startschot met een persmoment en de serste
opening van de bib.

Opening bibliotheek:

Elke sarste, derde en vijffde maandag van de
maand, behalve tijdens de schoolvakanties, van
14000 tot T7u00Q in het 2de deel cafetaria.

Kom gerust even langs. Van harte welkom!

15



Fijne samenwerking met de Vrije Basisschool Elverdinge

Loals e in een vorige editie kon lezen, kunnen we rekenen op een fijne
samenwerking met de plaatselijke school. Zo0 worden we maandelijks
getrakteerd op een bezoek tijdens een lesuur. Steeds fijne en warme
ontmcetingen over de generaties heen. Dankjewell

Nieuwjaarswensen

Het 3de kleuter kwam hun nieuwjaarswensen overbrengen tijdens enkele
kamerbezoeken. ledere bewoner en medewerker kreeg ook een persoonlijke
kaart waarvoor dank! Oock voor jullie een heel fijn 2024!

Samen koekjes bakken

We nodigden de kleuters uit cp
verschillendes kringen om samen
koekjes te bakken. Koekjes op
grootvaders’ en -moeders wijze,
het lekkerste dat er is, als je het de
kinderen vraagt.

16



'mﬁ'z SO

Een gezellig samenzijn met soep als ingrediént.

Tijdens de week van de soep sloegen vrijwilligers en medewerkers de handen
in elkaar om van het scepmoment een gezellig samenzijn te maken.

Vrywilligers parkeerden de rijdende stove op de
gang. Bewoners en medewerkers werden er
samen gebracht om van een lekkere warme tas
soep te genieten tijdens de koude dagen en om
een babbeltje te maken

Scep op grootmoeders’ of grootvaders’ wijze...

Op de verschillende kringen werd er cok samen
verse soep gemaakt. Tot groot plezier van onze bewoners!




Week van de poézie

De kracht van woorden

We trapten de 'Week van de poézie’ op gang. Het thema was ‘thuis’. Dag in,
dag uit doen we er alles aan om jullie als bewoner een nieuwe en warme thuis
te bezorgen. Klaar voor een toepasselijk gedicht?

Zet j@ even neer en geniet even meae.

THUISKOMEN

Thuis kom je waar je wordt gezien
weAr Je bl) naam gencemd wordt
waar je je velllg weet

thuis kom je wear vertrouwen ademen kan
waar je kwetsbaar kunt zijn

waar je opnieuw kunt beginnen

waar deuren openstaan

thuis kKom Je waar je van harte welkom bent!

Op poéziewandeling in huis

Tijdens deze week heel wat 'woorden' in huis
gelezen, gezien, tastbaar, gehoord,

een blik van herkenning,

een rjm als troost of een opbeurend woord.
Leerlingan van het 2de leerjaar en het 3de kleuter
verzorgden gedichtmomenten,

In huis kon je op ontdekking langs de
poeziewandeling

Enkele bewoners kropen samen in de pen.

Zo 2ie je..poezie zorgt voor heel wat verbinding.




Zeg het met bloemen...

Met de grootste zorg werden bloemstukken gemaakt voor onze 'Bistro
Romantique’. Deze prachtige creaties zijn van de hand van Monique.
Augusta en Simonne. Dankjewel!

Bijzonder sfeervol

Een streepje muziek, een mool versierde tafel, een heerlijk aperitief & maaltijd en
een team van vrijwilligers en medewerkers. We zijn er klaar voor! De deuren van
onze 'Bistro Romantique’ zijn geopend...
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Valentijn - vriendschap

Liefde is...

Is het nu commerce of cliché? Dat laten we in het midden. Wat zeker is dat: we
geluk enkel kunnen vermenigvuldigen door het te delen. Vriendschap als liefde
maken het leven zo bijzonder!

We openden onze Bistro Fomantique'. Alle koppels konden een téte-a-téte
genieten tijdens een heerlike maaltijd. In de namiddag kwam Inez langs met een
lefdevol muzikaal repertoire

Vrienden spraken af onder elkaar en vertelden honderduit.
Dagen zoals deze verwarmen ons hart. Proost, op de liefde en de vriendschap!

e '
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In stijl gevierd...

De Wintergasten brachten op vette dinsdag een wervelende carmmavalshow vol
muziek,. dans en kleur. Hierby enkele sfeerbeslden.




Eén grote familie

Wat als |je de (achter)kleinkinderen
van onze bewoners en de kinderen
van personeel samenbrengt?’, dacht
kring 3. En zo gebeurde, het werd
aen namiddag val fun! Van samen
spelen, knutselen, ballonnen blazen,
glitters en veel foto's. De bewoners
als medewerkers waren bijzonder
fier! Een grote familie. Bedankt voor
jullie massale opkomst

23
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Maria Huysseune Anneliese Hupfeld Bertin Durant
93 jaar 89 jaar 70 jaar

Hilda Fertin Maria Abdou Yolande Deraedt
91 jaar 92 jaar 88 jaar

Annita Carpentier Paula Lemaire
| ‘LI. 70 jaar 90 jaar
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Marie Therese Rosa Engels
Deschuymere 94 jaar 81 jaar 76 jaar

Astrid Haezebrouck Gerard Ingelbeen
86 jaar Bé jaar

Robrecht Vandeputte
82 jaar

Muzikale omkadering
van enkele vrijwilligers

Alain Hoorelbeke
80 jaar



Zr Francine Maria Depuydt Rozanne Plaetevoet
77 jaar 98 jaar 76 jaar

Maria Indevuyst Maria Decaestecker
85 jaar 94 jaar

Maria Bouchard Cecile Criel Jacqueline Wallaert
84 jaar 87 jaar 87 jaar
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"Wij zijn twee zielen in één zak”, zegt
Pieter lachend. "Toen mijn vader mijn
moeder verliet, waren mijn zus en ik
vaak bij orma. Elke woensdag haalde ze
ons op van school en elke zaterdag kon
je er ons vinden. We beleefden er de
tijd van ons leven!” “Zelf ben ik heel
streng opgevoed, vertelt Betty. "Mijn
vader was schoolmeester. Zijn wil was
wet, Dat was zo in die tijd. We waren
een groot gezin van 7 kinderen. Mijn
moeder is veel te jong gestorven. |k
was amper 13 jaar... De oudste zussen
waren het huis al uit en ik was het
eerste meisje in rij. Mijn vader besliste
dat ik de rol van mama moest
overnemen. [k mocht niet meer naar
school en diende 'de menage’ voor
mijn rekening te houden Mijn droom
om schooljuf te worden, spatte uiteen...
lk denk nog vaak aan mijn moeder.”
"Dat is onvoorstelbaar omal Ik moet
zaggen dat ik opkijk naar onze oma. Ze
heeft al wat tegenslag gekend in haar
leven. Ze overwon kanker waarvan de
dokters haar amper slaagkansen
gaven. Maar ons oma blijft altijd zo
positief in het leven staan. Wat ik ook
zo aan haar bewonder is dat ze zonder
oordeel naar mensen kijkt. Ze legt heel
gemakkelijk contact. Kijk eerst naar
jezelf vooraleer je een oordeel over een
ander velt'. is een leuze van haar.

Ik probeer daar zelf een voorbeeld aan
te nemen. Oma is graag onder de
mensan en actief bezig. Toen ze nog
thuis woonde, ging ze vaak naar het
dagcentrum. Maar ze begon meer en
meer te sukkelen met haar gezondheid.
MNa een val volgde een
ziskenhuisopname. Naar huis gaan,
was voorlopig geen optie. Zo kwam ze
in kortverblijf. We zagen dit als een test.
Uiteindelik viogen deze 3 weken
voorbij. Oma voelde zich meteen thuis.
Omdat ze veel belang hecht aan
activiteiten en menselijk contact ging
Ze in op alle initiatieven vanuit het
woonzorgcentrum. Wat een mooi
aanbod aan activiteiten en uitstappen.
We zagen haar openbloeien!

Als familie voelden we ons meteen
welkom. Er heerst een gezapige en
vriendelijke sfeer. We komen graag.

Ik ben leerkracht aan de
Kunstacademie Poperinge en actief in
het amateurtoneel. Oma is é&n van mijn
grootste fans. Ze volgt me op de voet
en komt vaak kijken. Oma is geen
avondmens maar ze wil er altijd bij zijn.
Soms valt ze wel eens in slaap. Of dit
aan mijn prestaties ligt, hou ik in het
midden.”, grapt Pieter, "Natuurlijk niet!”,
drukt oma hem op het hart. "Ik zie je zo
graag!”

Bewoner, Betty Woutermaertens en
kleinzoon Pieter Meuleman.



GESPOT IN HUIS...

DE SOCIALE DIENST

Het aanspreekpunt voor bewoners als familie

Op de sociale dienst staan Iris, Mieke als Kim graag paraat om je verder te helpen

“We staan open voor allerlel vragen. We geven info over het rellen en zeilen in
huis. Beantwoorden heel wat vragen omtrent verblijf, kosten, premies, scciale
tegemoetkomingen, betaalbaarheid, ..

We staan in voor het opmaken van contracten maar ook voor allerlei andere
administratieve zaken waar men geen raad mee weet. Dan gaan we op zoek
naar welke dienst of instantie @ verder kan helpen

Daarnaast kun je met meer persoonlijke vragen bij ons terecht.
Een aantal voorbeelden
= yerdriet rond de toenemende zorgbehoavendheid,
* spanningen binnen familie,
= moeilijkheden met loslaten van de zorg voor een ouder,
+ schuldgevoel omdat de mantelzorg niet meer rond geraakt
s ent

Blijf vooral niet met je vragen zitten en neem contact met ons op.

We vinden het belangrijk dat mensen zich op hun gemak kunnen voelen, hun
verhaal kunnen doen. Het is meool om samen de zorg te kunnen dragen, zowel
met de medewerkers als met de familie als partner in de zorg.

Steads welkom!”

Iris, Mieke en Kim

Heb je vragen?

Spreek ons aan, stuur een mail
of vraag via het onthaal om een
afspraak:
socialedienst@homevrijzicht.be
tel 057 22 42180
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Welke vraag komt vaak terug?

“We krijgen vaak de vraag: 'Mogen we nog een
uitstapje doen en hoe laat moaten we dan terug
thuis zijn?’

Als bewoner mag |e zeker nog eens weg gaan.
Indien het medisch mogelijk is, kunnen we dit
alleen maar toejuichen

Er moet absoluut geen toelating gevraagd
worden. Enkel graag vooraf verwittigen zodat
we niet onnodig op 2oek gaan.

Een uur van thuiskomen is cok niet bepaald
Gewoon vooraf een seintje geven wat we die
dag nog moeten voorzien van maaltijd en/of
medicatie. We hopen telkens dat iedereen kan

genieten van deze momenten.
Dat maakt ons gelukkig!”

Wat zijn de momenten die je bijgebleven zijn?

“Er zijn tal van mooie momenten. Wat ons het
meest raakt, is als je opnieuw verbinding kan
maken in relaties. Soms zitten mensen met iets dat
ze niet meer durven of kunnen uitsprekan
Wanneer we dan tips geven en mensen het toch
aandurven, zijn ze vaak ontzettend dankbaar. Het
prengt mensen dichter bijeen en maakt de band
opnieuw sterker en warmer,
Dit te mogen horen van de bewoner of familie,

x Qgeeft ons veel energie.”
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Nieuws uit de

‘_n assistentiewoningen

Maak even kennis met Mieke, de woonassistente

"De bewoners van de assistentie- Het is een boeiende job. Naast
woningen kunnen bij mij terecht voor  mijjn taak als woonassistente
allerlei zaken zoals poetshulp. help ik mee op de sociale dienst
aanvraag van premie, hulp bij van het woonzorgcentrum. Zie
administratieve zaken, een babbel, vorige pagina's.

enz. Als woonassistente ben ik graag

Ik vind de combinatie fijn
hun vertrouwenspersoon.

omwille van de vanatie.”
Het valt best wel zwaar wanneer

iemand komt te overlijden of de Mieke Bekaert
overstap maakt naar het woonzorg-

centrum. Een stukje van de puzzel

valt weg en dan dien ik deze terug in

te vullen.

De flatbewoners wonen zelfstandig.
Wanneer de zorgen echter toenemen
voor een bepaalde bewoner tracht ik
hierin @en rol te spelen door de
nodige hulp en zorg in te schakelen,



Enkele sfeerbeelden uit de assistentiewoningen

Begin januarn schoven de bewoners van de assistentiewoningen aan tafel voor
gan uitgebreid ontbijtbuffet. De geur van verse koeken, spek en el kwam ons
tegemoet. Dankjewel voor dit fijn moment samen!




Als de dag valt...

Om 20ud5 start de nachtploeg: de zorgkundige
en verpleegkundige. Sinds kort hebben we er
een Jde nachtmedewerker bij. Ditis de
logistieke medewerker. Zij start iets later op,
namelijk om 22u30. Zoals de naam al laat
vermoeden, staat deze perscon vooral in voor
de logistieke taken op de verschillende kringen

De zorg- als verpleegkundige starten steeds met
de overdracht van de dagploeg. Het dagboek
van zlle kringen wordt bekeken. De zorg dient
immers continu gegarandeerd te worden.

Daarna start elke medewerker hun ronde.

We begeleiden je zo comfortabel mogelijk naar
de nacht en volgen hierin je slaapritme.

Hierin hebben we extra aandacht voor een
deugddoende babbel na een ‘bewogen’ dag,
wisselhouding, een extra bezcek als je ziek bent en
zoveel meer.

il ;

MNa 23u is het meestal wat rustiger en wordt de medicatie klaargezet voor de
voigende ochtend. Ondertussen blijven we paraat staan voor elke beloproep.

Na 3u00 volgt nog een Zde ronde bl de bewoners. Voor we het beseffen is de
nachtshift voorbij... lets na 6u00 stromen de eerste collega’s van de dagploeg

toe. Dan volgt opnieuw de overdracht



Wat maakt de nacht zo bijzonder?

Het ritme valt stil. Een liefdevol gesprek in alle rust geeft
zo'n voldoening aan de bewoner. Nog even ventileren
over de afgelopen dag, een grapje tussendoor mag niet
mankeren,.. £o kan je met een gerust hart de slaap vatten.
Het geeft je ook een gerust gevoel om te weten dat we er
steeds zijn, ook tijdens de nacht.

——
\
We werken met vaste equipes: om de
5-tal nachten komt een collega-
zorgkundige en verpleegkundige ons

aflossen. Dit geeft vertrouwen aan de
bewoner.

Elke nacht is verschillend. De ene wat drukker
dan de andere. Dit hangt sterk af van het
aantal zieke bewoners, ziekenhuisopname, enz.

We hebben niet zoveel contact met de familie.
Vaak gebeurt dit bij een precaire of palliatieve
situatie.

Maar als je dan ziet hoe de bewoner met hun
familie deze dierbare momenten kunnen
beleven, maakt veel goed. Wi geven ook de
familie graag de aandacht die ze verdienen.

Er samen zijn, dat is zo belangrijk!




‘VA PASTORAAL NIEUWS

Terugblik week van de poézie

Bij Mij mag fif schuilen!

Als jij roept, dan zal Ik antwoorden,

Ben jij in nood, dan zal Ik bif jou zijn

Psaim 9115

De week van de poszie stond volledig in het teken van THUIS.

Ook in de kapel hadden we een hele fijne ontmoeting rond je thuis voelen en
wat dat allemaal kan batekenan.

Lichtmis

Geen vrouwtje nog zo arm, of zij maakt op Lichtmis haar pannetje warm.
Deze feestdag van het licht die vooral bekend staat door haar verrukkelijke
pannenkoeken, gaat eigenlijk over Jezus die in de tempel aan God werd
toegewid. De griep had ons stevig te pakken, dus die pannenkoeken hebben
we nog te goed..

34



th PASTORAAL NIEUWS

14 februari: start van de Vasten - Aswoensdag - en sober maal

Dit jaar een wel heel bijzondere Valentijn
De dag waarop we de liefde vieren, valt
samen met Aswoensdag.

Maar misschien hebben die 2 wel meer
met elkaar van doen dan we op het eerste
zicht denken. De vasten is alles loslaten
dat ons verwijdert van de LIEFDE

of nocit loslaten wie of wat je lief is!

"MENS, GEDENK DAT GLI STOF ZUT
ENTOT HET STOF DER AARDE ZULT
TERUGKEREN".

Dit jaar hadden we ook een heus sober maal
waarbij we heel bewust dankbaar willen zijn om
de overvioed waarin wij mogen leven! Dat
bracht 240€ op voor Broederlijk Delen

Bijzondere dank aan priester Patrick en de vele vrijwilligers om er
een mooie start van de 40-dagentijd van te maken!
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th PASTORAAL NIEUWS

De bloemen in de kapel

Wisten jullie dat onze kapel steeds wordt versierd volgens de liturgische tijd?
Onze bloemschikkers maken er altijd iets heel moois van,

Dankjewel Gusta, Simonne en Monigue! Deze keer staat de liefde centraal
Want in de 40-dagentijd richten we ons ten volle op de liefde van God voor

en door mensen.
Meer-mmuer

Vasten =5

Vooruitblik maart - april fiets Insp-rahe

floslaten

We zitten volop in de 40-dagentijd waarin soberheid, stilte en solidariteit ons
uitnodigen om ons terug meer naar God te keran, Woensdag 6 maart en
vrijdag 8 maart zullen we hier in de gebedsdienst verder bij stil staan.

Paasmomenten

Pasen is naast Kerstmis één van de grote feesten voor gelovige mensen.
Pasen gaat over doortocht van dood

naar leven. En wie ervaart dat nooit in zijn of haar leven?

Het verlangen naar iets nieuws, iets levengevend!

Zelfs de natuur kijkt er naar uit! Kijk maar naar de bloemen die voorzichtig
door de aarde komen, het licht dat de donkere dagen verdrijft... We komen op
elke kring langs om er een mooi moment van te maken

En wie weel, passeerl de Paashaas ook...

* Dinsdag 12 maart Qrchidee
» Woensdag 13 maart Zonneblocem en Horizan
* [Maandag 18 maart De Parel en de Klaver

= Woensdag 20 maart 't Verrezicht
* Maandag 25 maart De Madelief
= Dinsdag 26 maart 't Verborgen Geluk

Palmzondag

De Goede Week gaat steeds van start met
Palmzondag. Zondag 24 maart komen we
overal langs met een palmtakje!
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\\JJ PASTORAAL NIEUWS

Goede weelk

In de Goede Week vieren we Witte Donderdag en Pasen samen in de
cafetaria, telkens om 15u00, Op Goede Vrijdag doen we in de kapel een
kruisweg, eveneens om 15u00. Allemaal van harte welkom!

Gebedsdiensten maart - april:

Woensdag & maart gebedsdienst vasten 10u30 kapel
Vrijdag 8 maart

Donderdag 28 maart Witte Donderdag 15u00 cafetaria
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag - kruisweg 15u00 kapel
Zaterdag 30 maart Paasviering 15ul0 cafetaria
Woensdag 3 april gebedsdienst 10u30 kapel
Vrijdag % april
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th PASTORAAL NIEUWS

We gedenken:

Mevr. Denise Van Exemn, weduwe van Lucien Vandamme, geboren te
Zillebeke op 15/046/1934 en overleden op 29/12/2023.
Denise woonde op kring 3.

Mevr. Marthe Vandamme, weduwe van Walter Coene, geboren te Wervik op
06/09/1937 en overleden op 12/01/2024. Marthe woonde op kring 2.

Dhr Gino Thevelein, weduwnaar van Rita Gamme, geboren te Roeselare op
17/071948 en overleden op 31/01/2024. Gino woonde in de
assistentiewoningen Residentie Elisabeth. Gino is de vader van Heidi (coach
financielefadministratieve cel).

Meavr. Stephania (Nini) Frederickx, weduwe van Daniel Artois, geboren te
Aarschot op 29/0619246 en overleden op 01/02/2024. Niniwoonde in de
assistentiewoningen Residentie Elisabeth,

Dhr Norbert Mollet, echtgenoot van Kaymonde De Byser, geboren te
Poperinge op 15/03/1935 en overleden op 06/02/2024.

Morbert woonde op kring 3. Norbert is de vader van Els (coach kring 1)

Mevr. Clara Victoor, weduwe van Emiel Defever, geboren te Woesten op
18101927 en overleden op 14/02/2024. Clara woonde op kring 1

Mevr, Rosa Deltour, weduwe van Roger Vandeputte, geboren te leper op
02121941 en overleden op 16/02/2024. Rosa woonde op kring 2

Veel sterkte

in deze moeillijke tijd




AVONTORENVAN'MESSI

"Messi is al jaren ean
ge/bekende gast in huis.

In het najaar 21 kwamen we op
het idee om hem een eigen
reeks te geven.

Begin cktober 2021 was het
Zover...

De reeks werd geboren.
Elke week volgde een nieuw
avontuur. Zo kon je
kennismaken met de
Regenboog, het thema
‘dementie’, onze werking,
onze mensen als het
woonzorgcentrum.

Intussen zijn we 2 jaar verder,
goed voor zo'n 117 avonturen!

De reeks bleef niet ongemerkt. Messi kreeg heel wat trouwe en nieuwe fans
als volgers. Zelfs de VRT, radic 2, enkele kranten als ledereen Beroemd
merkten Messi op!

De reeks was nooit bedoeld om oneindig door te gaan. 7o komt er een einde
aan deze fantastische reeks. Van harte dankjewel . , aan allen die ons volgden,
aan allen die eraan meawerkten. En niet te vargeten... aan onze Messien zn
baasje Marianne &

MNatuurlijk blijft onze Messi en z'n baasje in huis.
We wensen hen nog vele jaren van grote als kleine gelukjes toe samen met de
bewoners. Keep up the good work!

Voor de laatste keer sluiten we af met de woorden van Messi __

Het was me een waar genoegen. Geen vaarwel maar misschien tot een
volgende keer, in levende lijve in ons woonzorgcentrum, dikke poot!"=y
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DE'REGENBOOG

Concert

Wij werden getrakteerd op een heus concert van enkel getalenteerde
achterkleinkinderen van Alma. Wat een fijn moment!

Sheeuw

De eerste sneeuw, da’'s toch altijd een beetje bijzonder hé. Wij dachten, laat ons
Nog eens jong zijn en een sneeuwman maken. Met een beetje creativiteit kom je
heel ver. We haalden wat sneeuw naar binnen en maakten hier mini-
sneeuwmannen. Zo konden de bewoners nog eens ervaren hoe sneeuw
aanvoelt.




DE'REGENBOOG

Valentijn

Valentijn, vroeger deden ze daar niet aan mee, horen we vaak zeggen.
't Was alle dagen liefde...
En nu nog altijd grote liefde bij onze bewoners!
All you need is love.....

Week van de poezie

Het thema dit jaar was "thuis’. Wat heb jij nodig om jou thuis te voelen? Om hier
wat vorm aan te geven maakten we een huis. \We lieten de bewoners zelf
zeggen wat voor hen een thuis maakt en dit schreven we op briefjes die we op
het huis kleefden. Deze kan nog even in onze ruimte blijven staan om nog eens
op terug te blikken.
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal
in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen

elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

Woordzoeker
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VIND JE DE 7 VERSCHILLEN?







